DE URE VAN HET AVONDGEBED

( J = ca. 108)
G D’ G
i3 z
% )/ o o o @ o o > ”
2 L4 [ J [ J - - ¢
Met vrien - de - lijk kleu - ren ge - to ver
» £ %
. ® oK
9ﬁ 2 o o - 4 -
o - - o
E E’ Am
# o #, o i o é S T
- o o o #o o L_arzg
zonk't zon - licht in't schem-rend ver schiet,
£ y 2 g o o = bl =
9:# i ' s > ® ® o e
\_/,/
A D’ B’ Em B’ C
- “‘
@ o
% R ’ S g
\/
de vo - ge - len zin - gen in't lo ver
/’__\
4 b8 e & ; ,
9§ - 2
S~
G D Em’ D’ G

£

.‘--——__—___,.—""

hun stich - te - ik a - vond - lied.
©)F e . P— S ——
o - 1~ & &

2. De bloemekens moeten wel zwijgen,
van stem zijn zij immers beroofd;
maar zwijgend aanbiddende nijgen
zij stil en eerbiedig het hoofd.

3. Waarheen ik het aangezicht wende,
heerst plechtige stilte; in den vloed
weerkaatst zich 't gewelf zonder ende,

de hemel in lichtenden gloed.

4. 't Schijnt alles te bidden om vrede;
zacht fluistert een stemme tot mij:

Niet waar? gij bidt ook met ons mede,
0 mensenhart — bid ook gij!
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